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26 oktober 2025 
 

10.00 uur 
 

 Protestantse Kerk te Best 
  

6e zondag van de Herfst 
 
 

Thema van de viering: ‘Een oefening in vertrouwen…..’ 
 
 
Inleidend spel door de organist 
 
 
Welkom en mededelingen  
 
 
De Tafelkaars wordt aangestoken 
 
 
Moment van stilte 
 
 
Openingslied: Lied 283 : 1 ,2 en 3   
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Begroeting  
 
v. Er is geen plek waar U niet kunt komen 
a. Goede God, Bron van ons leven 
v. Er is geen weg die U niet bent gegaan 
a. God, die in Jezus ons leven deelde 
v. Er is geen volk waar U geen zorg voor draagt 
a. God, Geest en Trooster 
v. En zo voelen wij ons samen verbonden in het verlangen naar U 
a. DIE  LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN 
v. Die in ons het licht ontsteekt 
a. DIE ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS VERTROUWEN  VRAAGT 
v. De vrede van God met u allen, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen 
a. AMEN. 
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Zingen: Lied 283 : 4  
 

 
 
 
 
Gebed om ontferming, beantwoord met kyrielied 301k: 
 

 
 
 
 
Het kwartet Quattro Cuori zingt het lied ‘If Ye Love Me 
 
 
Bevestiging van Hendrik de Vries tot ambtsdrager 
 
Geheimhoudingsverklaring van Bert van de Meeberg 
 
Zingen: Lied 415  ‘Zegen hem algoede’ (Alternatief: ‘hem’ in plaats van ‘ons’) 
 
Zegen hem, Algoede, 
Neem hem in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over hem en geef hem licht. 
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Stort op onze bede, 
In zijn hart uw vrede, 
En vervul hem met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer, 
amen , God, uw naam ter eer! 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Inleiding op de viering 
 
Uit ‘het boek van de Dao’, uitspraak 8 
 
Het hoogste goed lijkt op water 
dat alles tot leven brengt en zich niet inspant. 
Het begeeft zich naar plaatsen die de mens veracht, 
daarom lijkt het veel op het leven zelf. 
Woon zo, dat je dicht bij de aarde blijft. 
Ontwikkel je geest door de verborgen diepten van je hart te zoeken. 
Wees bescheiden en vriendelijk naar je medemensen. 
Spreek woorden die je waar kunt maken. 
Handel eerlijk, rechtvaardig, deskundig en op het juiste moment. 
Als je niet aanvalt, valt je niets te verwijten. 
 
 
Evangelielezing: Mattheüs 14 : 22 – 36 
 
22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te 
gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had 
weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering 
te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele 
stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de 
golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over 
het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze 
riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: 
‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg 
me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit 
de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind 
was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’  
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31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom 
heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen 
wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 34Toen ze 
overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35De mensen daar herkenden 
Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek 
waren bij Hem. 36Die smeekten Hem alleen maar de zoom van zijn mantel te mogen 
aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen. 
 
Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 
 
Het kwartet Quattro Cuori zingt het lied ‘Earth Song’  
 
 
Overweging 
 
 
Zingen:  Lied ‘Op reis door storm en zwaar getij’,  Mel. Gezang 467 Oude Liedboek 
 
tekst Alfred Bronswijk  
melodie Gezang 467 liedboek voor de kerken 1973 
 

 
3. Zo varen wij door traan en pijn.  
Maar hoe verword wij hier ook zijn  
gestrand welhaast, in stroom verwond  
U blijft de laatste ankergrond.  
O, Heer, die storm en wind gebiedt,  
geef dat ons oog uw haven ziet. 



 6 

 
Afscheid van onze cantor Marco Oggel 
 
 
Het kwartet Quattro Cuori zingt het lied : ‘The Lord Bless You And Keep You’  
 
 
Collecten 
 
 
Gebeden, telkens beantwoord met de responsie ‘Zuivere vlam’: 
 

 
 
 
Stil gebed – Gezongen Otche Nas (Het Russische Onze Vader) 
 
 
 
Slotlied: ‘Hoe ver wij ook gaan’ 
 
tekst Alfred Bronswijk  
melodie Gezang 470 Liedboek voor de kerken 1973 
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2. Het licht van uw stem, in vonken gehoord,  
het richt ons door klemmend donker steeds voort.  
Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,  
daar staan onze voeten op heilige grond. 
 
3. Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt,  
wees wat ons geloof vanouds van U zegt.  
Waar wij U ontmoeten als een oud verbond,  
daar gaan onze voeten op veilige grond. 
 
 
 
Uitzending en Zegen, beantwoord met het gezongen AMEN: 
 

 
 
 
De  cantorij zingt het lied ‘Stemning’ (een Herfstlied)  
 
 


