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Liturgie 
Viering vanuit de kerk in Best 

Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 
Zondag 7 september, Startzondag 

‘Laat je verwonderen’ 
Voorgangers: leden startdienstcommissie 

Ouderling van dienst: Lidy van der Padt 
Diaken: Jan Goossens 

Organist: Adrienne van Papendracht 
Lector: Gerrit van der Beek 

Koster: Jan Jaap Krikke 
 

In deze dienst zitten we in groepjes aan tafels 
 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel tot de dia: Laten we het stil maken in onszelf 
 
Muziek bij binnenkomst : Wonderful World, Louis Armstrong (geen video) 
 
Welkom 
 
Mededelingen 
 
Aansteken tafelkaars 
 
Moment van stilte  
 
Openingslied: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden….’ Lied 276, vers 1 en 3  
 
Bemoediging en groet 

foto toelichting door Bert 

Op de drempel 

Gerda 
Heer, wij staan hier voor U,  
met ons geloof en onze twijfel,  
met onze kracht en onze zwakheid,  
met onze vreugde en ons verdriet, 
vol verwondering over uw goedheid 
 
Allen 
HEER, BEHOED ONS, 
KEER ONS NAAR U TOE EN  
SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST 
OPDAT WIJ IN UW LIEFDE ZULLEN LEVEN. 
AMEN. (tekst: naar Henri Veldhuis) 
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Inleiding op het thema 

foto toelichting door Ina L. 

 
Zingen: ‘God is tegenwoordig’, Lied 906,  vers  1, 5 en 6  
 

Kyriegebed 

 
Glorialied ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ Lied 868, verzen 1,2,3 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Eerste lezing, Lukas 18 :15 -17 
 
[15] De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten 
aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 
(16) Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij mij komen, houdt ze niet tegen, want 
het koninkrijk van God behoort toe aan wie is, zoals zij. 
(17) Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker 
niet binnengaan’. 
 
Zingen: Lied 782 – Het koninkrijk is voor een kind… 

Tweede lezing: De rijke bramenplukker (naar een sprookje van Godfried Bomans) 

Verteller op de preekstoel, Bramenplukker, Reiziger en Burgemeester achter microfoon 
tussen preekstoel en tafel 

Blanco dia behalve als gemeente iets moet zeggen dan tekstdia (3x) 

 
Inleiding op ‘gesprek aan tafel’ 
 
Gesprek aan tafel deel 1 
(dia met lezing en vragen) 
 
 foto toegelicht door Willemien 
 
Gesprek aan tafel deel 2 
(dia met vragen) 
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 foto toegelicht door Jurjen 
 

Zingen lied 181 Het lied van het zaadje 

1. Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 
Het ligt verloren op de straat / en niemand die het vindt 

2. Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 
Je dekt het met de aarde toe / dan slaapt het in de grond 

3. Zo'n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 
Het groeit de grond te boven / het warmt zijn gezicht 

4. Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 
Dan loopt het uit en wordt een boom / een boom, zo sterk, zo groot 

5. Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak, 
Tot alle vogels zingen in / hun grootse onderdak 

6. Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 
Het groeit en wordt voor iedereen / een schuilplaats wereldwijd 

7. Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 
Het wordt van alle liefde groot / het groeit als je volhardt. 
 

Korte pauze 
Het is tijd voor koffie, thee , limonade of water.  
  
Foto toegelicht door Geertina 
 
Derde gespreksronde aankondigen 
 
Gesprek aan  tafel deel 3 
(dia met vragen) 
 
Foto toegelicht door Eva 
 
Zingen Taizé lied: ‘Bless the Lord, my soul’ Liedboek 103e (alleen refrein 3x) 

 
Gespreksronde 4 aankondigen 
 
Gesprek aan tafel deel 4 
(dia met vragen) 
 
Individuele voorbeden verzamelen.  
 
Foto toegelicht door Anke 
 
Zingen:  Lied 675 , Geest van hierboven.  
 
Bloemengroet, Jan Gosens 
 
Inzameling gaven 
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Tijdens de inzameling van de gaven laten we QR codes zien 
 
Hetty en Johannes Mulder nemen afscheid van de gemeente 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en (gezongen Onze Vader) 
 
Na ieder ‘zo bidden wij ’ zingen we: Lied 368 j: Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk 
Gezongen Onze Vader Liedboek 1006:1 

 
Slotlied op de melodie ‘Komt verwondert u hier mensen’ (tekst: Anke van Wijk) 

1 Komt, verwondert u hier mensen, 

samen naar een heel nieuw jaar, 

Zoveel zielen, zoveel wensen, 

Maak het waarheid met elkaar! 

Niet alleen de eigen noden, 

maar zie naar de ander om 

Samen breken, samen delen  

dat is toch pas echt rijkdom 

Zie de waarde van de aarde 

Sta eens stil en vraag waarom 

 

2  Kom, verwonder ons nu samen 

zodat ieder kracht hervindt 

Kijk nu anders dan we kwamen 

meer door ogen van een kind 

Zie hoe mooi het om je heen is 

en geniet eens van de wind 

Zie de grootsheid in het kleine 

en zoek op wat mensen bindt 

Niet veel vragen maar vertragen 

en geniet weer als een kind 

 

3 O Heer' Jesu, God en mense, 

geef mij kracht om door te gaan 

Niet gedreven door mijn wense 
maar voor ieder klaar te staan 
Geef mij, dat ik stop verlangen, 
naar meer spullen en meer macht 
Laat mij meer gelukjes vangen 
maak mijn oordeel lief en zacht 
Elk gebaar wordt, mild en dankbaar 
een nieuw jaar vol levenskracht. 
 

Zending en Zegen 
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Leg een hand op de schouder van degene die naast je staat, geef zo de zegen aan elkaar en 

laten we deze zegenbede samen uitpreken: 

Gun elkaar alle goeds en God staat voor je in,  

vergeef, wees mild en God laat je delen in zijn liefde.  

Zie naar elkaar om en God zal je vrede schenken.  

Wie zo doet gaat met de zegen van elkaar en met de zegen van God.  

Amen (gezongen) 
 

Toelichting op de rest van de ochtend 

Mensen vragen nog even te blijven zitten. 

Video Gabriela’s Sung  (geen afsluitend orgelspel) 


