
 

 

                                        LITURGIE 
 

                            Viering uit de PKN kerk “Onder de regenboog” in Best 
                                 Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 
                                                Zondag 13 juli 2025 om 10.00 uur  

        Naam: de vierde zondag van de zomer 
                                  Voorganger: ds. Erik de Waard uit Doorwerth 
     Organist: Siep Weiland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tien geboden van Guus Kuijer 
 
Toelichting 
 
De formulering van Guus Kuijer biedt stof tot nadenken. Al is het maar door het fronsen 
van de wenkbrauwen. Wantrouw iedereen die spreekt namens God?!  Velen zijn 
opgegroeid met de Tien Geboden. Dat waren wetten, gebeiteld in steen. Universele 
waarheden. Altijd en overal geldend. Echter: speelt de context niet een belangrijke rol? 
Moet achter ieder gebod niet een komma geplaatst worden?  
 
 
Thema: De Tien Geboden 
 
Opening van de viering         

- Inleidend spel door de organist: “Dies sind die heil’gen zehn Gebot,”  J. S. Bach, BWV 678 

- Welkom door de OvD 
- Mededelingen door de OvD 
- Aansteken Tafelkaars en kaars thuis 
- Moment van Stilte 

 - Openingslied 283 gemeente gaat staan 

- Bemoediging en groet 
(gemeente gaat zitten)  

 - Kyriegebed 
 - Lied 237 
           - Inleiding 
           - Orgelspel (kort) 
 



 

 

Dienst van het Woord  
 - Eerste lezing: Exodus 20,1-17 (door Lector) 
 - Lied 316: 1 en 4   
 - Tweede lezing Johannes 2 ,13-22 (door lector) 
 - Lied 84: 5 en 6 
 - Een uitleg 

- Muzikaal intermezzo door de organist:  “ Wer nur den lieben Gott lasst walten,”  Max Reger 

- Lied 695 (1 vg; 2 en 3 allen; 4 vg en 5 allen) 
 
Inzameling van de gaven en bloemengroet 
 - Bloemengroet door de diaken van dienst 
 - Toelichting op de collecten door de diaken van dienst 

- Inzameling tijdens orgelspel: “Adagio,”  Georg Philipp Telemann 
- voorganger neemt de gaven op de schaal in ontvangst en    

              spreekt een zegen uit 
 
Dienst van de Gebeden 
 - Dankgebed 
 - Voorbede, na de woorden “zo bidden wij samen” zingen wij allen:                                     
              lied 368j, “Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk” 
 - Stil gebed 
 - Onze Vader 
 
Besluit van de viering 
 - Slotlied: Lied 767: 1, 2, 3 en 4 gemeente gaat staan 
 - Zending en Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen 

- Tijdens het orgelspel verlaat men de kerk  

- Orgelspel:  “Concerto in A mineur,”   J.S.Bach + A. Vivaldi,  BWV 593 

 

 


